
Orde van dienst Paaszondag 2026 
 
Orgelspel 
 
Zingen voor de dienst: Lied 637 – O vlam van Pasen steek ons aan 
 

Om te beginnen 
 
Voorbereidende stilte 
 
Welkom 
 
Zingen: Lied 632 – Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt 
 
Bemoediging 
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem.   die begin en einde van alles is 
vg. O God, keer U om naar ons toe 
gem.   en doe ons weer leven met hart en ziel 
vg. Dit is de dag die het leven viert 
gem.   De Heer is waarlijk opgestaan ! Halleluja! 
vg. Het leven wint het van de dood 
 De Levende is in ons midden 
 Zijn licht straalt om ons heen ! 
gem.   Zegen ons met uw licht van leven 
 deze dag en al de dagen. 
 Amen. 
 
Zingen: Lied 287: 1,3,5 – Rond het licht dat leven doet 
 
Gebed om ontferming 
 afgesloten met lied 301c – Kyrië 
Als gloria zingen we: Lied 624: 1,2 – Christus, onze Heer verrees 
 

Rondom de Bijbel 
 
Inleidende woorden 
 
Kijken/luisteren:  
Halleluja, wij dansen en wij zingen 
 
Liturgische schikking 
 
Lezen: Johannes 20: 1-18 
Zingen: Lied 647 – Voor mensen die naamloos 
 
Overdenking 
Orgelspel 
Zingen: Lied 630: 1,2 – Sta op! Een morgen ongedacht 
 

Rondom de doop 
 
Inleiding op de doop 
We mogen geloven dat God 
vanaf het allereerste begin van leven 
bij mensen betrokken is. 
Hij heeft ons gewild en gaat met ons mee 
door heel het leven heen. 
 



Jezus Christus, de levende Heer 
heeft zich laten dopen 
om te delen in ons leven en onze dood, 
en Hij is opgestaan uit de dood 
om ons het Leven te geven. 
Hij heeft vóór zijn hemelvaart 
de opdracht gegeven: 
 
‘Ga dus op weg 
en maak alle mensen tot mijn leerlingen 
door hen te dopen 
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
en hen te leren dat ze zich moeten houden 
aan alles wat ik jullie opgedragen heb. 
En houd dit voor ogen: 
ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Mt. 28:19-20 
 
Presentatie dopeling 
 
Kijken/luisteren:  
Gods zegen voor jou 
 
Doopgebed 
 
Doopwater in het doopvont 
 
Dopen en handoplegging 
 
Gelofte van ouders 
 
Doopkaars en kaart wordt overhandigd 
 
Toezingen (staande): Evangelische liedbundel 292: 1,3,4 – Ik zal er zijn voor jou  
 
Verwelkoming 
vg. Gemeente, draag Mar-Lee 

die gedoopt is in uw gebeden 
en ga met haar de weg van het Koninkrijk. 

gem. Welkom, kind van God, 
welkom in de kerk van Christus, 
wereldwijd en in ons midden. 

 

Rondom gebeden en gaven 

 
Dank- en voorbeden 
 met acclamatie: Lied 368f – God van leven en licht 
 Stil gebed 
 Onze Vader 
 
Collectemoment 
 

Om op weg te gaan 
 
Slotlied: Lied 634 – U zij de glorie 
 
Zegen 
 
Orgelspel 


